
VL 239 Die mij dreug 

 

 
 
Die mij dreug op arendsvleugels 
die mij opgooid hef in de ruumte 
en als ik kriesend ful mij weer opvung 
op dien vlerken en nogmaols opgooid 
totdat ik vliegen kun op iegen kracht, 
op iegen kracht. 
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