
NLB 416 Gao met God 
 

 
 
1. Gao met God en Hij zal met je weden, 

is dicht bij op al je wegen 
met zien raod en treust en zegen. 
Gao met God en Hij zal met je weden. 

 
2. Gao met God en Hij zal met je weden: 

bij gevaor, in bange dagen, 
en je op zien vleugels dragen. 
Gao met God en Hij zal met je weden. 

 
3. Gao met God en Hij zal met je weden: 

In zien liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Gao met God en Hij zal met je weden. 

 
4. Gao met God en Hij zal met je weden, 

tot dat wij mekaar zult treffen, 
in zien naam mekaar dag zeggen. 
Gao met God en Hij zal met je weden. 
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