
Graankorrel pag. 46 Laot oes anstonds dan begraven 
 

 
 
 
1 Laot wij anstonds dan begraven wel zien taak op eerd hef daon, 

anvertrouwen an de èerde, met zien woorden wieder gaon. 
Stof oet stof en as oet as. 

 
2  Laot oes anstonds dan de traonen van de liemte en ‘t verdriet, 

vallen laoten op de èerde die oes weeig en woonhoes is. 
Stof oet stof en as oet as. 

 
3  Laot wij anstonds dan verzörgen wat er bleef van dizze mèensch 

wetend dat zien giest is börgen bij de Wel die alles is. 
Stof oet stof en as oet as. 
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