
VLb 240 Ik dreumde Dij van jongs of an 
 

 
 

 

 Ik har nog gil de dag niet zien, 
 Do huuls dien handen um mij toe. 
 
 Waor bis Do, non ik old en wies 
 niet weet hoe o‘k mij holden moet? 
 

 
 

 heur op zien scholders zet, en zingt, 
 niet wet hoe zij te treusten bint, 
 
 zo drags Do mij en zings veur mij 
 en stems mien ziel of op geluk 
 
 

 
 

 
 

1 Ik dreumde Dij van jongs of an 
mien Vader die mij drag en kent, 

 
Ik har nog gil de dag niet zien, 
Do huuls dien handen um mij toe. 
 
Waor bis Do, non ik old en wies 
niet weet hoe o‘k mij holden moet? 

 
 

2 Dit heb ik over Dij vaak dacht: 
 zoas een man zien kinder drag, 
 

heur op zien scholders zet, en zingt, 
 niet wet hoe zij te treusten bint, 
 
 zo drags Do mij en zings veur mij 
 en stems mien ziel of op geluk 
 
3 en lats mij deelvallen in de dood – 
 hoe zal ik weten wel as Do bis. 
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