
NLB 808 In ’t duusterdonker bin ik gaon 
 

 
 
 
1. In ’t duusterdonker bin ik gaon. 

Ik zöcht in alle straoten. 
Mien lieverd die gung bij mij vort, 
mien god hef mij verlaoten. 

 
2. Ik zöcht hum en ik vun hum niet. 

Nachtwakers op je rondgang, 
o èerde, hej je god seins zien? 
Toen bin ik deur hum vunden. 

 
3. Ik bracht hum in mien moe zien hoes 

en waor ik bin geboren. 
Ik zal mien naam vernemmen daor, 
ik gao in hum verleuren. 

 
4. - Liefde is droeviger dan dood – 

o lichaom oes genaodig, 
gien taol verstiet heur wonder groot, 
blind makend bint je vuren. 

 
5. Wek niet de liefde veur zien tied, 

die dörst zal je verteren. 
Gien water blust de liefde oet, 
heur roepen kuj niet keren. 

 
Hooglied 5: 6-7, 8: 2-4 
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