
NLB psalm 130c Oet het diepe roep ik Je 
 

 
 
 

1 Oet het diepe roep ik Je  
Heer, mien God, 
Ik heb Je neudig, Here luuster 
non ik schor gebeden fluuster, 
luuster toch, Heer, luuster toch. 

 
2 Aj non niks as zunden zagen, 

 Heer, mien God, 
wel bleef dan leven? Maor Ie wilt non 
juust vergeven. Dus verdien Ie 
diep ontzag, oes diep ontzag. 

 
3 Ik blief wachten totdaj komt,  

Heer, mien God. 
Ik blief nog starker op Je wachten 
dan een mèensch in lange nachten 
wacht op locht, het mörgenlocht. 

 
4 Isrel, hoop toch op de Heer.  

Hoop op God, 
want Hij hef zich an je verbunden. 
Hij verlöst je van je zunden. 
Hij mak vrij, Hij mak je vrij! 
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