
ZZZ 467a Veur wel niet met telt 
 

 
 
Refrein: 

Veur wel niet met telt wil E der wezen, 
Hij gef hoop an mèensen zunder rechten, 
heur bloed is kostbaar in zien ogen, 
Hij koopt ze vrij oet het slaovenhoes. 

 
1. Hij zal opkommen veur de misdielden, 

de machten die oes dwingt die zal e 
breken en vastzetten, Hij zal leven, 
hij zal der wezen, net as de zun. Refrein 

 
2. Zoas de dauw die de grond verfrist, 

zo zal E kommen en in die dagen 
dan zult trouw en èerlijk leven bluien, 
zal der vrede in overvloed wezen. 

 
3. dan zult de bargen schoven van vree dragen 

en de heuvels een oogst van gerechtigheid, 
een vloed van koren, golvende velden, 
een stad steg op oet een zee van gruun. Refrein 

 
4. Zien naom is tot in ieuwigheid, 

zolang de zun an de hemel stiet. 
Zien naom giet rond over de èerde, 
een woord van vrede, van mèens tot mèens. Refrein 
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