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1 – Was ik een schaop, was Hij mien scheper, 
was ik een schaop, Hij bracht mij wieder 
naor ’t frisse gres en even later 
waor water was, fris helder water 
naor de overkaant, naor het beloofde laand, 
waor a’k drinken kun zo van de wel. 
 
2 – En was ik stom, begun ‘k te dwelen, 
Hij gung weerum um mij te halen. 
Ik wus: zolang as Hij der bij was 
was ik niet bang, as Hij maor bij mij was 
an de overkaant, in het beloofde laand, 
waor a’k drinken kun zo van de wel. 
 
3 Hij leidde mij langs de ofgrond met stienen, 
ik schrök niet van gevaorlijke zwienen. 
Hij heul mij wied van wilde biesten, 
Hij huulp mij deur hiel diepe rivieren 
naor de overkaant, naor het beloofde laand, 
waor a’k drinken kun zo van de wel. 
 
Ik vuulde mij goed, kun op hum bouwen, 
Ik kreeg weer moed, har wèer vertrouwen, 
was ik een schaop, was Hij mien scheper, 
was ik een schaop, Hij bracht mij wieder 
naor de overkaant, naor het beloofde laand, 
waor a’k drinken kun zo van de wel. 
 
 
oorspr. tekst: K. Eykman 
melodie: J. Brandsma 
umzet deur: R. Bolhuis 
bron: NLB 

 


